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Alle macht en kracht onttroond
Arie van der Stoep

Jezus is dus in de hemel, in de troon van God. Na alles wat Hij op de aarde heeft gedaan en

doorgemaakt, is Hij nu bij de Vader, uit wie Hij als het Woord van God is voortgekomen. En Hij

regeert vandaag. En hoe!

Paulus schrijft: Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd

heeft (1 Korintiërs 15:25). Jezus voert vandaag dus strijd. Die gaat om mensen en om heel Gods schepping.

We zien die strijd om ons heen en in de wereld. Die wereld wordt beheerst door Jezus’ vijanden: de

satan en zijn rijk van demonen, de dood en het dodenrijk (1). Die trachten uit alle macht hun

heerschappij over de wereld te behouden en uit te breiden (2). En dikwijls is de mens daarbij hun

bondgenoot.

Kracht ontvangen

Talloze kinderen van God ondervinden die strijd aan den lijve: ze worden vervolgd. En ook wij zijn

voortdurend in gevaar. Het gevaar van te worden als de wereld, of van ontmoedigd te geraken door al

het kwade dat we ontmoeten. De vijand is erop uit, ons uit te schakelen, onbruikbaar te maken voor

God.

Toch zal het Koninkrijk van God door Jezus zegevieren. Het Woord van God wint aan kracht. In ons

eigen leven en in dat van velen, hier en wereldwijd.

Om dat mogelijk te maken, gaf Jezus ons, voordat Hij naar de hemel ging, een belofte: Jullie zullen

kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, en jullie zullen mijn getuigen zijn ... (3). We

zullen mensen zijn, in wier persoon, leven en spreken Jezus is te zien, te horen en te ontmoeten. Die

het leven uit Jezus leven. Die stand houden in de strijd (4) en door wie de wereld Hem leert kennen.

God alles in allen

Die kracht van de Heilige Geest hebben we dus nodig. Door Hem kunnen we bruikbaar zijn voor Jezus

en zijn Koninkrijk. En kunnen we tenslotte als overwinnaars het einddoel van het geloof bereiken en

achter Hem aan de hemelse zalen betreden (5).

Daarom bidden we dat God ons opnieuw en nog meer zal vervullen met zijn Geest (6). Zodat we echte

getuigen van Jezus zullen zijn. Én we bidden voor de wereld, dat die behouden wordt.

Want Gods plan komt tot stand: een schepping, waarin God alles in allen zal zijn (7). In ons dus ook. Ja,

Jezus overwint! Dat zullen we zien, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal

hebben en het koningschap aan God de Vader overdraagt (8).

Uit de Bijbel:

(1) Openbaring 6:8.

En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde

achter hem. En hun werd macht gegeven ...



(2) Openbaring 12:9.

En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan,

die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

(3) Handelingen 1:8.

... jullie zullen kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, en jullie zullen mijn getuigen

zijn ... tot het uiterste van de aarde.

(4) Efeziërs 6:10-12.

... weest krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. ... want wij hebben niet te worstelen tegen

bloed en vlees (= niet tegen mensen - AvdS), maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de

wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewensten (= alle vijanden uit

de geestelijke wereld - AvdS)).

(5) Openbaring 12:11.

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, ...

    1 Petrus 1:8-9.

... jullie verheugen je met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar jullie het einddoel van het

geloof bereiken, dat is de zaligheid van de zielen.

(6) Handelingen 4:31.

En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen (opnieuw -

AvdS) vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid.

(7) 1 Korintiërs 15:28.

Wanneer alles aan Hem (= aan Jezus - AvdS) onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan Hem

onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft (= aan God de Vader - AvdS), opdat God zal zijn alles in

allen.

(8) 1 Korintiërs 15:24.

... het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij,

alle macht en kracht onttroond zal hebben.
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